
Voor altijd verbonden waarheen je ook gaat
eeuwig oneindig onbreekbare draad

 
 
 
 

Theo Boen
Erenotaris

Prachtige mens
 
 

18 januari 1940 - 27 juli 2023
geboren te Deurne, overleden te Mortsel

 
echtgenoot van Rita Delanghe

 
 
 
 
 
 

Wij nodigen u graag uit om samen afscheid te nemen van Theo 
in Hof van Reyen, zaal Orangerie, Oudebaan 37, Boechout

op zaterdag 5 augustus om 10u30.
 

We verwelkomen u graag vanaf 10u.
 

Bloemen noch kransen.
 
 
 
 
 
 

correspondentieadres:
Rita Delanghe
Lodewijk Dosfellei 5 bus 1
2640 Mortsel

online condoleren via
www.duurzaamafscheid.be/condoleren/theo-boen

Echtgenoot van 

Rita

Papa van

Liesbet en Bart
Saskia en Wim
Steven en Liesje

Opi van 

Fréderic en Cato, Charlotte, Matisse, Oliver
Emma
Lenn, Saartje, Nils

Broer van

Mia en Etienne
Rita en Herman
Anne-Marie en Luc 

Zijn schoonbroers en schoonzussen
De families Boen-Delanghe en aanverwanten.

Met speciale dank aan allen die Theo de laatste maanden verzorgd en bijgestaan hebben.


